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GELOOF EN KERK 5

Je komt kunstenaars tegen die het niet interesseert of het grote
publiek hun kunstwerken mooi vindt of niet. Vanuit hun eigen 
inspiratie brengen ze iets tot stand dat voor hen waarde heeft. 
De  bezoeker van de tentoonstelling mag zijn eigen interpretatie
eraan geven, maar deze weet daar niet altijd raad mee. Hij 
loopt door en denkt: “ik weet niet wat ik ermee moet.” Met 
moderne kunst heb ik dat ook wel eens. Als het te abstract 
wordt, haak ik af. Kunst moet voor mij persoonlijk wel beeldend
zijn en ‘iets voorstellen’. Ik probeer me wel te verdiepen in 
kunstwerken die me in eerste instantie niet aanstaan, en ik wil 
me niet per se tot de klassieke kunst beperken, maar dat lukt 
niet altijd. 

Er is ook kunst ‘op bestelling’. Er is een opdrachtgever. Zo werden 
en worden er opdrachten gegeven voor een portret. Daarvan verwacht iedereen dat het lijkt en
dat het waarheidsgetrouw is. De kunstenaar werkt in opdracht en probeert die zo goed 
mogelijk uit te voeren. Hij moet er immers ook de kost mee verdienen. Als bijvoorbeeld een 
gemeente een opdracht geeft, spreekt ze daarmee ook een verwachting uit en zal het de 
kunstenaar sturen in zijn denkwerk en in de uitvoering ervan. 

Als ik nadenk over het vieren van de liturgie moet ik wel eens aan deze twee vormen van 
kunst denken. Is het de bedoeling dat de celebrant gewoon doet wat hij denkt te moeten doen,
of moet hij proberen aan de verwachtingen van de kerkbezoekers te voldoen en zich 
persoonlijk tot de gelovigen richten. Op de eerste plaats: dit is eigenlijk een valse 
tegenstelling. De priester viert de liturgie zoals het hoort en de kerkgangers verwachten dat 
normaliter ook. Men komt immers niet voor niets naar de viering in de katholieke kerk. 
Tegelijkertijd kan er een meer persoonlijk element zijn, zeker als er door iemand iets 
persoonlijks gevierd of herdacht wordt.

Toch zit hier in de praktijk soms een zekere spanning. De verwachtingen van de mensen lopen 
niet altijd parallel met de wijze waarop de priester viert. Het gaat dan om ‘hoe plechtig’ moet 
het zijn of hoe ‘mensgericht’? Moet de Kerk zijn zoals een kunstenaar die zijn eigen inzicht 
volgt en zich niets aantrekt van wat een ander ervan vindt, of moet de Kerk steeds proberen 
aan de verwachtingen van de mensen te voldoen en worden tot een instituut waarvoor geldt 
‘de klant is koning’?
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KERSTGALA DRONRYP 

Het jongerenplatform sluit zich dit jaar aan bij het Kerstgala in Dronryp. We hopen heel veel 
jonge mensen te ontmoeten.Een dansje te maken en ook even stil te staan bij het kerstkind…

Voor wie: 14 t/m 30 jarigen.

Wanneer: zaterdag 23 december 2017, inloop na de kerkviering van zeven uur

Waar: het parochiehuis in Dronryp

Adres: Dûbelestreek 12, 9035 AJ Dronryp

De feestelijke H. Mis van 19.15 uur zal voorgegaan worden door niemand minder dan: 
Bisschop Van den Hout!

Entree: € 3 inclusief welkomstdrankje. Opgave is niet verplicht, wel geliefd. Op te geven bij:  
e-mail adres: tinekeleijstra@hotmail.com . Vermeld hierbij je naam + leeftijd. Graag tot dan! 
Grytsje, Gosse en Tineke.

BISDOM KOMT MET VORMSELWEEKEND

Van 2-4 Februari zal het bisdom weer een ‘Are You Ready’ Vormselweekend organiseren voor 
alle vormelingen van het bisdom. De eindverantwoordelijkheid ligt bij jongerenwerker Piet 
Timmermans. Voor de uitvoering van het weekend wordt samengewerkt met het enthousiaste 
team van het ‘Are You Ready’ project. Binnenkort komt de flyer beschikbaar. 

Het mooiste zou het zijn wanneer parochies besluiten om met alle vormelingen samen mee te 
doen. Er is aandacht voor de jongste vormelingen en voor de oudste vormelingen rond 
vriendschap, vorming, vormsel. Ook vormelingen alleen of in kleine groepjes kunnen zich 
aanmelden. Bijvoorbeeld als ze al vorig jaar gevormd zijn.

Een vraag, maar niet zomaar één…

Are You Ready?

Ben jij er klaar voor? We zouden in een weekend samen God willen zoeken en hem beter leren 
kennen. .. die alles heeft gemaakt, elke ster van dichtbij kent en jou… Ben jij klaar voor een 
weekend vol enthousiasme, vriendschap en meer? Ben jij klaar voor: 'Are You ready?'

Ga jij binnenkort je Vormsel ontvangen, of heb je dit pas ontvangen? Kom dan met ons mee 
om een weekend lang samen op te trekken! Een weekend met plezier, nieuwe vrienden, 
diepgang, echtheid, vreugde, verwondering, spel, wedstrijdjes, film, muziek, God, dans, 
nachtspel… Het Are You Ready weekend! Kom alleen of met je hele groep.

Locatie: Kampeerboerderij Nijsingh, Tilgrupsweg 5, Appelscha

2-4 Februari 2018

Aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl

Info: p.timmermans@bisdomgl.nl

What’s app: 06-24863901

Kosten: €35 per vormeling kunnen worden gedeeld tussen de parochie en de ouders. 

Sponsors zijn welkom!


